
Liturgie zondag 29 oktober 2023 Pg. Honselersdijk

Orgelspel

Verwelkoming en mededelingen – door ouderling van dienst

Zingen psalm van de zondag: 121:1 en 2 – ‘Ik sla mijn ogen op…’                    [We gaan staan]

Stil gebed ter voorbereiding op de dienst

Bemoediging en drempelgebed

Zingen psalm van de zondag: 121:3 en 4 – ‘De Heer brengt al uw heil tot stand…’
[Hierna gaan we zitten]

Aansteken van de tafelkaarsen

Gebed om ontferming

Aankondiging loflied

Zingen loflied: Lied 117d – ‘Laudate omnes…’ (vertaling: ‘Alle volken, loof de Heer’) – we 
zingen dit 2x

Kindermoment – ‘Handen’ (Voor het beamerteam: ik stuur als bijlage enkele beelden mee in 
PowerPoint; wil je die hier laten zien?)

Zingen bij vertrek: ‘Wij gaan voor even uit elkaar’

2. Straks zoeken wij elkaar weer op
en elk heeft zijn verhaal
Het licht verbindt ons met elkaar   
Het is voor allemaal. 

Bij de lezingen en de uitleg….



Zingen inleidend lied op de lezingen: Lied 984:4, 5 en 6 – ‘Gezegend die de mensen roept…’

Lezing uit de vroege Profeten: 2 Koningen 4:1-7 – door lector

Op een keer riep de vrouw van een van de profeten [..….] En van wat er overblijft 
kunnen u en uw kinderen leven.

Zingen: ‘Handen die wenken’ (Tekst: AJ-liedboek; melodie: Jaap Gerards = Liedboek voor de 
Kerk, Gezang 490)

2 Handen die werken en 
spreken van zorgzaamheid.
Handen die rusten en 
weten van openheid.

Lezing uit het Evangelie: Matteüs 12:9-14 – door lector 

En Hij trok weer verder en kwam in hun synagoge […….] De farizeeën vertrokken en 
overlegden hoe ze Hem uit de weg konden ruimen.

Zingen: Handen die wenken’ (Tekst: AJ-liedboek; melodie: Jaap Gerards = Liedboek voor de 
Kerk, Gezang 490)

3 Handen die beven en 
spreken van angst of haat.
Handen als vuisten tot 
oorlogsgeweld in staat. 

4 Handen die schikken een 
band van genaakbaarheid.
Handen die vlechten een 
krans van verdraagzaamheid.

5 Handen gegeven om 
naaste van jou te zijn.
Handen gezegend tot 



delen van brood en wijn.

Verkondiging: ‘Vragen om hulp is een daad van kracht’

Zingen: ‘Om de bloesem aan de bomen…’ (uit: Zingende Gezegend, van A.F. Troost; melodie 
Cornelis de Pauw = ook melodie van Gezang 143 Hervormde Bundel)

2 Om water op het droge,
   om groei in de woestijn,
   om doorzettingsvermogen
   voor wie mistroostig zijn,
   om werk voor werkelozen,
   om toekomst, hier en nu,
   om hulp voor hulpelozen
   roepen wij, Heer, tot U!

3 Om hoop, geloof en liefde,
   om vrijheid en om recht -
   dat eindelijk geschiede
   al wat Gij hebt voorgezegd:
   uw rijk, Heer, laat het komen,
   uw wil alom gedaan,
   dan zal aan alle bomen



Dankzegging en voorbeden – er zijn drie gebedsintenties; elke intentie eindigt met ‘Zo 
bidden wij samen’, waarna we zingen: 

Collecten

Slotlied: Lied 885:1 en 2

Wegzending en zegen – beantwoord door allen met:


